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In dit nummer 
 
Veel mensen maken 
het mee: een wending 
in hun leven: een 
nieuwe baan, het 
stichten van een 
gezin, een nieuwe 
liefde, verhuizing naar 
het buitenland, 
ontdekking van 
onvermoede 
capaciteiten in jezelf, 
inspiratie vinden in 
het geloof. 

Het is een rijk thema, 
omdat iedereen wel 
eens zoiets 
meemaakt. Het 
beginnen van een 
nieuw bedrijf is een 
voorbeeld dat ons met 
name aansprak. U 
leest op bladzijde 5 
over de succesvolle 
wending die het leven 
van Carin en Nick Kos 
kreeg toen ze een 
bakkerij begonnen in Edam. 
 
Het is voorjaar! De tulpen staan klaar. Ook het voorjaar kan een wending 
betekenen. Ik vind zelf van alle voorjaarsgeluiden de eerste merelzang het 
meest ontroerend, maar Maarten Gast vindt inspiratie in een andere, 
typisch Nederlandse, vogel, de scholekster, zoals u kunt lezen op bladzijde 
2. En natuurlijk ontbreken niet de beroemde denkers die wijze woorden 
hebben gesproken over wendingen in het leven, waarover José 
Hermanides schrijft in dit nummer. Zelfs de duivel onderging een wending, 
moest uw hoofdredacteur bekennen toen hij in Museum Voorlinden de 
expositie van Nick Cave bezocht. En de allergekste wending moest onze 
fotograaf Arie van Ginkel ondergaan toen hij door een politieagent richting 
de kerk werd gestuurd (zie de voorplaat). Hij heeft dat bijzonder serieus 
genomen en is met geen stok meer uit de kerk weg te slaan. 
 
Verder besteden we in dit nummer aandacht aan onze Oekraïense 
stadgenoten, nu de oorlog 3 jaar oud is en een beslissend moment lijkt 
aangebroken, een mogelijke uitweg uit de ellende. Toen we vorig jaar en 
het jaar daarvoor met Oekraïeners spraken, ging het vooral over hun 
situatie hier in Nederland, nu gaat het over hoe de Oekraïeners aankijken 
tegen de toekomst van hun land. 
 
Dit nummer zit weer boordevol met verassende artikelen, noem het 
wendingen. Dat geldt ook voor de advertenties. In totaal hebben we in 
2025 zes nieuwe advertenties. Kunt u ze alles zes identificeren? Hopelijk 
zijn ook de adverteerders snel thuis in ons wendbare Venster. 
 

Nico van Straalen 
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Voorjaarsbode 
 
Voor het laatste nummer van 2024 had ik toegezegd om een boekbespreking aan te leve-
ren, passend bij het thema “inspiratie”. Het bleek een toezegging, die me al snel meer 
hoofdbrekens bezorgde dan ik voorzien had. Ik heb er nu een beschrijving van gemaakt 
over boeken, maar ook andere bronnen, die mij in mijn leven geïnspireerd hebben. 
 
Wat doet inspiratie? 
Het begrip “inspiratie” gaat verder dan dat het je boeit of 
raakt. Het woord “spiritus” betekent zowel geest als ziel. In-
spireren betekent dus “een bepaalde geest inblazen” of “be-
zieling teweegbrengen”. Plato noemt het “een weg om tot 
dieper inzicht te komen”, wat voor hem meer is dan het ver-
krijgen van meer kennis, ook over de samenhang van dingen, 
over wederzijdse beïnvloeding en over oorzaak en gevolg. 
We ervaren boeken op velerlei wijze. Het kan spannend zijn, 
zoals een detective doorgaans is. Het kan historisch interes-
sant zijn omdat het samenhangen of details aan het licht 
brengt, die onbekend waren. Er verschijnen vele biografieën 
en autobiografieën over het leven van één man of vrouw, 
reisbeschrijvingen, analyses van politieke ontwikkelingen. 
 

Jeugdboeken 
Uit de tijd, dat mijn va-
der ons voorlas, herin-
ner ik me bovenal “Niels 
Holgersson’s Wonder-
bare Reis” van Selma La-
gerlöf. Het fascinerende 
idee om op de rug van 
een tamme gans mee te 
reizen met de wilde gan-
zen naar hun broedge-
bieden, toen nog in het 
hoge Noorden. Al die 
avonturen te beleven en 
telkens weer Smirre, de 
vos, te slim af te zijn. Ik 
heb het boek nog met zijn prachtige platen. 
Later was ik gefascineerd en geïnspireerd door de boeken 
van Karl May. Een serie van 10 delen staat nog in mijn kast. 
Vooral die over de avonturen van Winnetou en Old Shatter-
hand, over hun vriendschap en trouw. Maar het meest in-
tensief las ik telkens weer het boekje “Wat vliegt daar?” van 
Wim van Dobben met kleine plaatjes van de vogels in Neder-
land. Inspiratie om een leven lang oog en oor voor vogels te 
hebben. 
 

Werk 
Ellende of wantoestanden kunnen ook inspirerend zijn. Denk 
maar aan het werk van Artsen zonder Grenzen, en dat van 
vele andere NGO’s. Het zwarte, stinkende water in de Alk-
maarse grachten rond 1960 bracht mij ertoe om in Wagenin-
gen de toen nieuwe studierichting “Afvalwaterzuivering” te 
kiezen. Niet als realisatie van een droom, zoals nu steeds aan 
mensen wordt voorgehouden, maar om in te springen op 
een maatschappelijke noodzaak. En daar ook werk van te 
maken. 

Woorden 
José Hermanides schrijft prachtige artikelen over woorden, 
die inspireren. Onze voorgangers doen dat in hun overden-
kingen, zowel in dit blad als in diensten, vaak ook. Een Bijbel-
woord, dat mij van jongs af aan geïnspireerd heeft, is de ge-
lijkenis van de talenten. De opdracht om de mogelijkheden, 
die je bij je geboorte hebt meegekregen, zoveel mogelijk te 
ontwikkelen en in te zetten. Het staat er in Mattheus 25 (14-
30) niet bij, maar het zal de bedoeling zijn dat je die “ten 
goede” inzet, en niet “ten kwade”. Persoonlijk denk ik ook 
niet om alleen maar om zo rijk mogelijk te worden, maar ook 
om met dat geld dan iets goeds of zinvols te doen. 
 
Boeken 
Als ik de boeken en dichtbundels langsga, die ik de afgelopen 
tijd in het Venster besproken heb, stond vaak het menselijk 
drama centraal. In “Zij kwam uit Marioepol” van Natascha 
Wodin, in “Bezette Gebieden” van Arnon Grunberg en in 
“Wat stilte wil” van Arthur Japin is het einde zelfs een zelfge-
kozen dood. Alleen in “De Overgave”, ook van Japin, weet de 
oude Sallie Parker tot vergeving te komen van wat haar door 
de indianen is aangedaan. Een extra aansporing om in de 
toekomst inspirerende boeken te bespreken. 
 

Steun 
Wat houdt je op de been in 
het leven, als het niet goed 
gaat, als het soms vreselijk 
mis gaat? Dat zal voor ieder 
mens verschillend zijn. Ik kan 
alleen uit mijn eigen ervaring 
zeggen dat dat voor mij dik-
wijls vogels zijn gebleven. De 
merel, die met zijn zang de 
stilte opheft. De fuut, die 
met zijn jongen veilig tussen 
de veren op zijn rug, voorbij 
komt zwemmen. Maar in het 
bijzonder de scholekster, 
met zijn felrode snavel en 
zijn zwart-witte verenkleed, 
die elk voorjaar opnieuw 

langs de wegen de lente aankondigt. Die in groepjes van drie 
of vier luid roepend bijzondere passen aan het maken is en 
zich dan nog luider dan normaal laat horen. Zinloos lijkende 
levenslust, vol blije inspiratie. Een luidruchtige voorjaars-
bode. 
 

Maarten Gast 
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Een wending in het leven van de duivel 
 
In Museum Voorlinden (Wassenaar) loopt nog tot 16 maart een expositie van Nick Cave, 
een serie van zeventien geglazuurde en beschilderde beeldjes die het leven van de duivel 
verbeelden. Omdat Cave in zijn kunst talloze religieuze verwijzingen verwerkt, leek het de 
Vensterredactie een goed idee om in ons blad verslag van te doen van deze opmerkelijke 
expositie, die ook in de landelijke dagbladen veel aandacht kreeg. 
 
De duivel van Cave wordt niet 
geboren maar hij ontwaakt, 
liggend als kind tegen de buik 
van een veulen. Dan groeit hij 
op, wordt verliefd op een 
meisje, vecht met een leeuw, 
trekt ten oorlog, komt daar 
gedesillusioneerd van terug 
en kiest dan een bruid. Het le-
ven van de duivel is een soort 
kruisweg met staties, alleen 
zijn het er zeventien, geen 
veertien zoals in de kruisweg 
van Jezus. Maar Cave verwijst 
in de toelichting wel degelijk 
naar de kruisweg, dus de ge-
lijkenis is bedoeld. 
 
Bij de duivelsbeeldjes staan 
ook diverse dieren: verschil-
lende paarden, een rood 
aapje, allerlei bokken en scha-
pen met hoorns, een lam, een 
leeuw en een slang, honden, 
varkentjes, eendjes, een pa-
pegaaiduiker, een slak en een 
zeester. De betekenis van al 
die dieren is mij niet duidelijk, 
maar de museumhandleiding 
vertelt erbij dat de kleuren van de drie paarden, rood, wit 
en zwart, de kleuren zijn van de paarden in de Openbaring 
van Johannes. 
 
De meest cruciale gebeurtenis in het leven van de duivel 
is – volgens mij – “statie” 12: “Duivel vermoordt zijn eer-
ste zoon”, een overduidelijke verwijzing naar wat volgens 
de Bijbel Abraham met Isaak van plan was. Ik heb dit altijd 
een weerzinwekkend Oudtestamentisch verhaal gevon-
den; het mag van mij uitgegumd en vergeten worden. Tal-
loze artiesten hebben er commentaar op gegeven. Bob 
Dylan wilde het offer laten gebeuren op Highway 61, net 
als een dozijn andere krankjorume zaken en Leonard Co-
hen zong: “U, die nu nog altaren bouwt om deze kinderen 
te offeren moet daarmee ophouden”. Maar Nick Cave 
geeft zijn eigen wending aan het verhaal. 
 
Na de moord op zijn zoon in beeldje 12 wordt in beeldje 
13 de duivel verbannen van de wereld; dan krijgt hij spijt, 

danst nog één keer, maar 
bloedt dan dood. Het bloed 
stroomt in golven uit zijn lijf 
en vormt een beek waar 
eendjes in zwemmen. Zijn 
halfverteerde lichaam 
spoelt aan en een kind vindt 
hem aan het strand. Maar 
dan krijgt hij vergiffenis. De 
moord op zijn zoon, het be-
rouw daarover, de loutering 
van het doodbloeden en de 
vergeving lijken mij een ma-
nier waarop Cave het ver-
schrikkelijke verhaal van 
Abraham en Isaak een posi-
tieve wending wil geven. 
Maar deze interpretatie 
moet ik geheel voor eigen 
rekening nemen; ik heb het 
niet teruggekoppeld met 
Cave zelf. Waarschijnlijk zijn 
ook andere verhalen moge-
lijk. Cave is een verhalen-
verteller. 
 
De kunstenaar vertelt erbij 
dat zijn beeldenserie gaat 
over de slechte kant van zijn 

eigen leven; de duivel in hem is verdreven naar de kera-
mische beeldjes. En: iedereen heeft een duivel in zich; zijn 
functie is om een tegenstelling met het goede te vormen. 
Hoe slechter de duivel, hoe beter het goede tot zijn recht 
kan komen. Het erkennen van het kwaad in jezelf, de dui-
vel, helpt je om het goede te behouden. 
 
In Voorlinden is ook veel andere moderne kunst te zien, 
verschillende onbegrijpelijke installaties waar de kunste-
naar vervolgens een heel verhaal bij moet houden om er 
nog wat van te maken. Dat is niet mijn kunst, eerlijk ge-
zegd. Maar de beeldjes van Cave spreken voor zich en je 
kunt er je eigen verhaal bij bedenken. Zeer de moeite 
waard dus. 
 

Nico van Straalen 
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Wendingen in het leven 
 
Een tijdje geleden begonnen we een nieuwe Vensterrubriek: persoonlijke verhalen van 
mensen die belangrijke wendingen meegemaakt hebben in hun leven. Alida Gorter kende 
veel belangrijke veranderingen in haar leven. Marika Fraenkel interviewde haar. 
 
Koningin van de acquisitie 
De eerste verandering was een 
verdrietige: na twintig jaar ge-
trouwd te zijn geweest, kwam er 
een einde aan haar huwelijk. De 
drie oudste kinderen bleven bij 
hun vader de drie jongsten gingen 
met Alida mee. Een moeilijke tijd, 
vanaf toen moest zij werk zien te 
vinden. Dat vond ze, en hoe! 
"Ja ", vertelt Alida enthousiast, 
"dat was een ideale baan. Mijn 
werkuren vielen precies samen 
met de schooltijd-uren van de kin-
deren en ik kwam op de afdelin-
gen acquisitie van het Noord-Hol-
lands Dagblad te werken.  Een 
gouden greep, ik bleek dat heel 
goed te kunnen. Ik heb daar 25 
jaar gewerkt. Ik bleek zo goed te 
zijn dat ik op een gegeven mo-
ment in totaal € 250.000,00 voor 
mijn werkgever had verworven. 
Mijn collega's konden mij niet 
meer inhalen en ze noemden mij 
de Koningin van de Afdeling, ha 
"Alida was daar zelf ook beduusd 
van en ze realiseerde zich dat 
wanneer zij niet zou zijn gescheiden, zij deze baan nooit 
had gevonden. 
 

Gelukkig getrouwd, ondanks alles 
De tweede verandering was haar huwelijk met Jur Slot-
boom. Een intens geluk dat tot op de dag van vandaag 
voortduurt. Na drie maanden zeer gelukkig getrouwd te 
zijn geweest sloeg echter het noodlot toe. Alida werd ern-
stig ziek (diagnose: kanker). " Maar Jur ondersteunde me 
door dik en dun" vertelt ze, "het was ook een moeilijke 
tijd voor Jur. Hij had zelf geen kinderen en werd ineens 
vader van drie: twee meiden van 12 en 14 jaar en een jon-
gen van 16." Ze sloegen zich er doorheen, maar dat zou 
niet gelukt zijn zonder de volgende verandering. 
 

In het diaconaal werk 
De derde verandering waren de kerkreizen van Engele 
Wijnsma. Vooral de reis "In de voetsporen van Paulus" 
maakte een enorme indruk. Ze reisden van Turkije naar 
Athene, de route die Paulus indertijd had genomen. Af en 
toe las Engele bij een historische plek gedeelten voor uit 
de bijbel. "Tot dan toe leefden we niet kerkelijk, maar 
vanaf dat moment veranderde dat, mede door mijn 
ziekte. We zochten steun in het geloof en sindsdien zijn 

we kerkleden geworden en 
kreeg ik verschillende vrijwil-
ligersfuncties. Ik belandde in 
de diaconie, dat heb ik acht 
jaar gedaan en ik ben nog 
steeds pastoraal medewerkster 
en actief in het ouderendiaco-
naat. Wat ook leuk is zijn de 
koffieochtenden die ik samen 
met Ed Broeze organiseer. Je 
komt op die manier veel men-
sen tegen en soms ontmoet je 
daar ook nieuwkomers. Verder 
zit ik ook in de acquisitie van 
Het Venster." 
 

Ontwikkelingsprojecten 
Tot nu toe hebben we het al-
leen over de functies binnen de 
kerk gehad, maar Alida is ook 
nog vrijwilliger buiten de deur. 
Bijvoorbeeld bij Vluchtelingen-
werk waar ze korte tijd taal-
coach was en verder de Stich-
ting Red een Kind waar ze als 
vrijwilliger eveneens twee rei-
zen op eigen kosten maakte 
naar Afrika dit keer. 
Redactie: Wat was het doel? 

Alida: Projecten bekijken die door de stichting waren op-
gezet met als doel de bevolking te leren hoe je zelfstandig 
een eigen bedrijf kan beginnen. Zeer interessant en on-
vergetelijk, je kwam op plekken waar een gewone toerist 
nooit komt. Naar aanleiding van die reis heb ik een kind 
geadopteerd. 
Redactie: maar in welke zin hebben deze reizen jou veran-
derd? 
Alida: Het heeft mij geestelijk verruimd en mijn zicht op 
mensen verdiept. 
Redactie: wat was voor jou de allerbelangrijkste verande-
ring? 
Alida: De kerkreizen die wij mochten maken waardoor het 
geloof een diepe betekenis voor ons kreeg. 
Ik ben gelukkig en dankbaar dat we gezond zijn en nog 
veel mooie reizen willen, kunnen en mogen maken. 
 

Waarde lezer, helaas ontbreekt mij voldoende pagina-
ruimte om dieper in te gaan op Alida's zeer uitgebreide 
ervaringen in het vrijwilligerswerk, maar hopelijk kunt u 
inspiratie putten uit dit bijzondere levensverhaal. 
 

Tekst Marika Fraenkel, foto Arie van Ginkel 
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Van backoffice naar ambachtelijke bakkerij 
 
Zelfs vanuit Broek in Waterland en Purmerend komen klanten naar de Edamse Voorhaven 
voor een ambachtelijk desembrood van Nick Kos. Een ICT’er die in een sfeervol historische 
pand met hoge plafonds en imposante houten balken met zijn vrouw Carin in 2019 ‘ge-
woon’ een bakkerij begint. 
 
Als de bijna 60-jarige Nick schetst 
hoe hij de afgelopen 40 jaar de kost 
heeft verdiend, ontvouwt zich een 
brede waaier aan activiteiten. Het 
beroep van bakker zit daar zeker niet 
bij….. 
 
De jonge Edammer volgt een oplei-
ding aan de Middelbare Hotelschool 
in Amsterdam en werkt daarna in de 
horeca in Oosthuizen, Laren en Pur-
merend. Een uitstapje als projectme-
dewerker volgt bij het RAI-congres-
centrum, waarna hij in Amstelveen fi-
liaalhouder wordt bij Gall & Gall. 
 
‘Onze zoon was op komst en Carin 
was eind december uitgerekend. Ik 
kreeg te horen dat ik geen vrij kon 
krijgen en dus besloot ik daar een 
punt achter te zetten’, vertelt Nick. 
  
Hij is handig met computers en via een kennis belandt hij 
op de ICT-afdeling van uitzendbureau Vedior. Dat wordt 
overgenomen door Randstad en dus ook daar komt een 
einde aan. De ICT blijft boeien en hij werkt opnieuw bij de 
RAI, maar nu bij de brancheorganisatie van de automo-
bielindustrie. 
  
Ook die stap blijkt eindig, de ICT-afdeling gaat over naar 
Capgemini. Tegelijk: Nick is wel klaar met het onpersoon-
ljke computerwerk in een backoffice. ‘Ik kreeg van Capge-
mini coaching aangeboden zodat ik kon nadenken over 
mijn toekomst. Toen werd duidelijk dat ik met mijn han-
den wilde werken. Mijn coach zei: ga doen waar je goed in 
bent. In 2014 ben ik opleiding gaan doen bij het Backery 
Institute in Zaandam.’ 
 
Het maken van ‘echt’ brood (‘brood leeft’, zegt hij) blijkt 
Nick op het lijf geschreven. Het diploma Boulanger opent 
een wereld vol nieuwe perspectieven. Hij doet praktijker-
varing op in een Zaanse bakkerij, maar na verloop van tijd 
kriebelt het ondernemersbloed. Hij maakt met zijn vrouw 
een ondernemingsplan, ze melden zich bij de bank en… 
krijgen nul op rekest – want gebrek aan ervaring.  
 
Enkele jaren later helpt het toeval een handje. Carin werkt 
bij Kaaspakhuis De Koophandel. Toen dat op zijn einde 
liep zag Nick zijn kans schoon. ‘Midden in de nacht werd ik  

 
wakker en ik zei: waarom vragen we niet of we daar een 
bakkerij mogen beginnen.’ Het ondernemingsplan wordt 
afgestoft en drie maanden later is Bakhuis De Koophandel 
een feit. 
 
Nick ‘Die stap naar dit vakmanschap heeft me geluk ge-
bracht. Ik werk dicht bij huis, doe wat ik leuk vind en zie 
dat het werk dat ik doe wordt gewaardeerd. Ik zie blije 
mensen binnenkomen.’ 
 
Zoals gezegd, niets wees erop dat Nick als vijftiger zijn heil 
zou gaan zoeken in het ambachtelijke bakkersvak. Voor 
Nick vallen op de Voorhaven de puzzelstukjes in elkaar. ‘In 
de horeca heb ik geleerd met klanten om te gaan, bij het 
uitzendbureau leerde ik veel over personeelszaken en 
mijn filiaalhouders- en ICT-ervaring komen uitstekend van 
pas bij de bedrijfsvoering. En toen ik de opleiding deed 
dacht ik steeds: als ik dit toch mag doen….’ 
 
Het geheim van lekker brood? Nick: ‘Rust en tijd, daarmee 
krijgt brood structuur en smaak. De capaciteit in onze 
koelcel is beperkt, dus we maken zoveel deeg als daarin 
kan. We hoeven niet te groeien. Dat is wat het is. En het is 
goed zo’, zegt Nick.  
 

Ab Visscher 
Foto: Arie van Ginkel 
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Met ingehouden adem 
 
24 Februari, derde verjaardag van de Russische inval in Oekraïne. Na drie jaar is de onze-
kerheid toegenomen en Trumps ongehoorde interventie zorgt voor nog meer stress bij de 
Oekraïners in onze gemeente. Het Venster sprak met hen. 
 
Wij ontmoeten elkaar op 17 februari in het appartement van 
Petro en Vasylyna aan de Deimpt in Volendam, waar ook 
buurman Bogdan aanschuift en ook Yeva weer van de partij 
is, om te tolken. Het appartement is ruim genoeg, met voor 
ieder een eigen zitplaats. Het heeft daarnaast een open keu-
ken en twee slaapvertrekken, waar ook plaats is voor de 
twee kinderen van Vasylyna en Petro. Bogdan woont in net 
zo’n appartement met vrouw en ook twee kinderen. Een hele 
vooruitgang na de Meermin. Maar het gesprek moet natuur-
lijk beginnen met “Trump”. 
 
Bogdan: Nu met 
Trump aan de 
macht lijkt het 
meer dan ooit al-
leen nog te gaan 
om wie het 
sterkst is.  Maar 
de geschiedenis 
laat zien dat als 
de macht regeert 
er altijd oorlog 
van komt. 
Yeva: Geen erg 
leuk begin voor 
dit gesprek, maar 
het maakt ons 
ook zeer onge-
rust. 
Petro: Toch praten we er niet elke dag over, want het is te 
groot, we kunnen er niets mee. 
Y: Dus iedereen denkt eraan maar niemand praat erover; on-
zekerheid regeert. Stress! 
Vasylyna: Mijn broer zit in de oorlog. Die gaat nu nog langer 
duren.  Hij kan zijn taken nu eigenlijk al niet goed uitvoeren, 
door tekort aan middelen. Dat wordt nu nog slechter. En in-
tussen gaan veel mensen dood….  
P: Ook onder onze vrienden; maar gelukkig nog geen familie. 
Y: De gemiddelde leeftijd van de mannen was 66,4 en is nu 
57,3 jaar. Ook veel vrouwen komen om in de oorlog. 
B: Intussen, omdat de oorlog al zolang duurt ben ik bang dat 
mensen niet meer goed weten wie hier agressor en wie 
slachtoffer is. Waarbij met Trump aan de macht, het alle-
maal héél snel gaat; we hebben daar geen invloed op.  
 
Ed: Wat betekent dit voor een mogelijke terugkeer naar Oe-
kraïne? 
P: Natuurlijk willen we graag terug, maar intussen zijn we 
hier ook geaard. Ik werk al vanaf het begin bij de Wasserij 
Edam. En hoe langer het duurt, hoe meer we hier aarden. 
 

V: Dat is ook voor mij zo: ik werk bij Van der Valk, al bijna 
drie jaar, schoonmaak, en in het restaurant. Ik moet op het 
werk Nederlands spreken. Onze kinderen gaan naar school, 
doen het daar goed, weten nauwelijks of niet meer hoe het 
in Oekraïne was, hebben hier hun vrienden, gaan naar voet-
ballen, dansen, hebben hobby’s. Ze lezen geen Oekraïens 
meer, maar Nederlandse boeken. We zijn trots op onze kin-
deren, dat ze het zo goed doen. Maar ze willen gewoon blij-
ven. Dat alles maakt denken over terugkeer heel ingewik-
keld.  En nu met Trump… 

B: Teruggaan? Mijn 
hart zegt ja, mijn 
verstand zegt nee. 
Ik ben ook gesett-
led. Ik zet glas-in 
lood-ramen in sta-
len frames zodat ze 
in huizen kunnen 
worden geïnstal-
leerd. Doe ook be-
zorging en ander 
werk, praat met 
klanten, alles in het 
Engels. Ook míjn 
kinderen zijn hier 
helemaal geaard. 
En dan: Zaporizja, 
dat nu voor 85% is 
bezet, daar kun je 

niet naar terug.. … 
Y:  Dat teruggaan is om nog veel meer redenen erg lastig.  De 
kinderen willen gewoon niet, ook als het vrede zou zijn. En 
Oekraïne zal ook nog lang na de oorlog nodig hebben om uit 
de economische crisis te komen. Steden zijn verwoest, de 
energie-infrastructuur is zwaar beschadigd. Veel mensen zijn 
fysiek en psychisch getraumatiseerd en die wonden zullen 
generaties lang blijven. Ook de grond is bezaaid met gevaar-
lijke explosieven. 
B: Waar, hoe zal dit eindigen, als alles onzeker is?? 
 
E: Voelen jullie je nog steeds welkom in Nederland? 
B: Zeker: we krijgen nog steeds heel veel hulp, van buren, op 
het werk. 
V: We zijn heel blij dat we hier mogen werken, dat onze kin-
deren op school extra ondersteund worden, bijvoorbeeld 
met taal. We zijn kortom enorm dankbaar voor de steun en 
hulp die we krijgen van Nederland en ook specifiek van deze 
gemeente. 
 

Tekst en foto: Ed Broeze 

     Petro                 Vasylyna                        Bogdan                         Yeva 
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Woorden die inspireren 
 
Ervaart u dat soms ook? Dat woorden, geschreven of gesproken iets met u doen, u een 
gevoel geven van verwondering, verbinding, of juist afgunst, woede of verdriet doen ont-
luiken vanuit uw diepste gevoelens….vanuit de ziel? 
 

“Als de wind van verandering waait, bouwen sommige 
mensen muren en anderen windmolens” 

–Chinees gezegde 
 

Proces van verandering…een wending in het leven 
Het hele leven zou je kunnen zeggen, bestaat uit een con-
tinu proces van verandering. Waar we verandering ener-
zijds als iets vanzelfsprekends kunnen ervaren, onder het 
mom van ‘geen dag is dezelfde’ en ‘het leven gaat nou 
eenmaal met vallen en opstaan’… Vraagt verandering 
vaak meer van ons dan we soms willen aanvaarden en 
denken te kunnen dragen. Het zet ons 
aan het denken, brengt weerstand 
mee, gevoelens van angst of juist eufo-
rie, twijfel, doe ik wel het goede, 
waarom overkomt mij dit? Verandering 
of anders gezegd wending in het leven, 
vragen soms het uiterste van ons. En 
toch kunnen wij er niets aan doen…of 
misschien toch wel?  
 

“Wees de verandering die je 
in de wereld wilt zien. 

–Mahatma Gandhi 
 

Leef je vanuit de overtuiging dat alles komt (je overkomt) 
met een doel en een reden, het je lotsbestemming is? Of 
leef je vanuit de overtuiging dat het leven maakbaar is en 
jij daarin de belangrijkste sleutel bent? Misschien leef je 
wel vanuit de gedachte dat er een bestemming voor jou 
is, een missie en dat je daarin zelf de regie hebt. Of leef je 
met het idee dat alles door God gestuurd wordt, of een 
andere drijvende kracht die het leven vormgeeft. Wat het 
ook voor is, het is jouw weg hier op aarde. Hoe je het le-
ven ervaart en benaderd, zegt ook veel over hoe je met 
wendingen in het leven omgaat. En niets daarin is beter 
dan het anderen, het geeft ons houvast, een leidraad, een 
handreiking.  
 
Van station naar station 
Verandering gaat gepaard met een verlies. De oude situa-
tie maakt plaats voor de nieuwe. Er is dus altijd bij veran-
dering een deel dat achter blijft, waar je afscheid van 
neemt. En dat kan soms heel ingrijpend zijn. En daarbij 
gaat het niet om een onderscheid in leuke en niet leuke 
gebeurtenissen, beide impliceren een wending, gevolgd 
door een verlieservaring.  
Een acute verandering of een verandering die er wellicht 
al aan zat te komen, ze komen met een stuk ‘onwetend-
heid’. Niet weten hoe het er precies uit gaat zien, kan zor-
gen voor onrust en weerstand, gevoel van controle verlies 
en kwetsbaarheid. 

“De moeilijkste taak in het leven is 
om jezelf te veranderen.” 

–Nelson Mandela 
 

Tevens geeft verandering, een wending in het leven, ons 
ook weer een nieuwe richting, mogelijkheden, niet weten 
wat de toekomst ons gaat brengen, kan juist ook maken 
dat je hoop houdt en vertrouwen op betere/andere tij-
den. Dat er stations gepasseerd worden en er ook weer 
een volgend station wordt aangedaan. Waar stap jij in en 
waar stap jij weer uit? 
 

Hoe waait de wind? 
Al die veranderingen waar wij conti-
nue aan onderhevig zijn, rouw, trouw, 
werk, ziekte, opgroeien, relaties, het 
weer en de seizoenen…Wij gunnen 
onszelf vaak geen tijd om ons bewust 
te maken van wat een wending van 
ons vraagt of met ons doet, we gaan 
maar gewoon door of bevriezen en 
isoleren. Maar soms vraagt het leven 
misschien wel juist om er heel bewust 
bij stil te blijven staan, het liefdevolle 

aandacht te geven. Om jezelf te vragen, wat heb ik nodig? 
Om (de pijn erover) niet af te wijzen, maar het aan te ne-
men. Het niet weg te stoppen, maar het ruimte te geven. 
En dan kom je uit je verhaal erover. Of zoals Oprah Win-
frey zei:  
 

“Stap uit het verhaal dat je tegenhoudt. Treed binnen in 
het nieuwe verhaal dat je bereid bent om te schrijven.” 

 

Dus als die wind van verandering waait…bouw jij dan een 
muur, om je ‘veilig’ achter te verstoppen, of een windmo-
len om de wind te gebruiken om daarheen te waaien 
waar je bestemming ligt? Zie je de wind als een belemme-
ring of als een kans? En mogen wij onszelf realiseren dat 
wij zelf elke dag weer de verandering zijn. Een heel nor-
maal proces dat vorm en richting geeft aan ons leven. 
 

Want niets is zo blijvend als verandering! 
–OMdenken 

 

Graag sluit ik af met de woorden van Thomas More (1478-
1535), ze klinken als een poëtisch gebed: 
 

“Moge ik de kracht hebben om de dingen die ik kan veran-
deren, te veranderen, moge ik het geduld hebben om de 

dingen te accepteren die ik niet kan veranderen, en moge 
ik bovenal de wijsheid hebben om het verschil te kennen.” 

 
José Hermanides 



Uitvaartverzorging met hoofd en hart0299 - 320071 vrouwenvansereen.nl         info@vrouwenvansereen.nl
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Overdenking 
Een maandelijkse bijdrage van een van uw pastores 
 
Jezus is in zijn leven vaak in de tempel 
geweest. Nog heel klein wordt Hij door 
Jozef en Maria voor de eerste keer 
naar de tempel gebracht. Als twaalf-
jarige brengt Hij zijn ouders tot wan-
hoop als Hij achterblijft in de tempel 
om in het huis van Zijn Vader te zijn. En 
eenmaal volwassen geworden, gaat Hij 
weer naar de tempel, om er te bidden 
en ook een keer om de tempel te zui-
veren van de geldwisselaars en de han-
delaars. 
 
Toen Jezus voor het eerst in de tempel 
binnen kwam, werd Hij daar opge-
wacht door Simeon en Hannah, twee 
oude mensen, door het leven gete-
kend, die maar bleven vasten, bidden 
en hopen dat voor zij zouden sterven 
de Messias zouden mogen zien. 
 
En wat is de eerste vraag, die oudere 
mensen stellen aan jonge ouders met 
een pasgeboren kindje? ‘En, hoe heet 
jullie kindje?’ Maria en Jozef zullen 
dankbaar en trots hebben geantwoord: 
‘Jeshouah’ (Jezus), dat ‘God redt!’ be-
tekent. 
 
Toen herkenden Simeon en Hannah 
dat Kind als de door God gezonden 
Redder van alle volkeren. En beiden 
dankten God in hun gebed. Het is zo 

belangrijk dat grootouders bewonde-
rend kijken naar hun kleinkinderen. 
Hun gebed voor hen is heilzaam, want 
of ze het nu al weten of niet: Jezus is 
het reddende Licht voor al Gods kin-
deren. Blijkbaar zien mensen die vas-
ten, bidden en hopen, meer dan ande-
ren. Zij zien het eenvoudig voorkomen 
en de uiterlijk eenvoudige verschij-
ningsvorm, de diepere, echte persoon-
lijkheid van iemand, zelfs van dat 
kleine Kind. Vandaag, zo’n tweedui-
zend jaar verder, kijken ook wij met 
ogen die méér zien, met de ogen van 
de herders bij de kribbe of van de wij-
zen uit het Oosten. 
 
Het feest van Maria Lichtmis brengt 
alle gelovigen, groot en klein, in bewe-
ging, om met een kaarsje in de hand 

een lichtprocessie te vormen. Het volk 
van God, op weg naar het huis van de 
Vader, wordt daarbij verlicht door een 
veilige Gids: Jezus Christus. 
De Paaskaars, het grote Licht voor alle 
volkeren is hiervan voor ons het sym-
bool. Hij wakkert het kleine vlammetje 
van de hoop aan, dat brandt in ieders 
hart. Dit Licht nodigt uit tot beschei-
denheid, tot tederheid, tot aanhanke-
lijkheid, tot vrede en tot gave van ons-
zelf. Dit Licht van Jezus straalt over 
groot en klein. 
 
Maar Gods licht dat schijnt, is geen glit-
ter of klatergoud. Het is een licht dat 
geboren wordt uit duisternis en pijn. 
“Een zwaard van droefheid zal uw ziel 
doorboren”, wordt tot Maria gezegd. 
Leven in het licht, wordt geboren door 
zelfgave, opoffering, kruis en lijden. Er 
bestaat geen echte liefde zonder heel-
makende dienstbaarheid. De eenvoud 
moet in ons groeien en toenemen in 
kracht, zodat wij stilaan steeds meer 
vervuld worden van Gods wijsheid en 
genade om ons voor Jezus open te stel-
len in onze eigen tempel. ‘Wees niet 
ongerust’, zegt Jezus, ‘maar vertrouw 
op God en op Mij.’ Want het Licht zal 
overwinnen, daar mogen wij op ver-
trouwen. 

Pastor Henk Bak 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

Poëzie-estafette 
 
 

 

 
 
Dit gedicht deed me denken aan de wintersport. Je moet 
zelf skiën tussen de hoge bergen en diepe dalen. Soms 
zakt de moed je in je zware skischoenen bij het zien van 
een steile piste. Maar dan is er altijd wel iemand in je 
groep die je moed inspreekt.  
 
 
Ik geef het stokje door aan Dodo 
van der Straaten. 
 

Jan Schoute 

Elke weg heeft andere paden 
stijl geëffend, vlak of hoog, 
soms moet je door diepe dalen 
omweg door een lus of boog. 
 
Is de weg soms zwaar of moeilijk, 
weet je niet waarheen te gaan? 
hef je ogen naar de bergen, 
want daar komt je hulp vandaan 
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Tijdens onze wandeling door Rho-
dos stad, wat prachtig is behou-
den en compleet ommuurd bij de 
Middellandse Zee ligt, kwamen 
wij bij Panagia tou Kastrou kerk, 
Onze Lieve Vrouwe van het kas-
teel. Deze werd rond de elfde 
eeuw gebouwd als Grieks-ortho-
doxe kerk. 
 

Na de inname van Rhodos door de 
Hospitaalridders werd de Byzan-
tijns-orthodoxe kerk omgebouwd 
tot een rooms-katholieke kerk en 
aartsbisschoppelijke kathedraal 
van de Latijnen, eveneens gewijd 
aan de Maagd Maria, onder de 
naam Sancta Maria Castelli Rodi.  
De Byzantijnse kerk werd ergens 
in de eerste helft van de 14e 
eeuw verbouwd; dit was waar-
schijnlijk te wijten aan een repara-
tie vanwege de mogelijke instor-
ting van het middelste schip met 
de koepel tijdens de aardbeving 
van 1303. Het aartsbisdom Rho-
dos verkeerde destijds in grote ar-
moede en kon de wederopbouw 
van de kerk niet bekostigen. 
Daarom werd de hulp ingeroepen 
van paus Johannes XXII, die blijk-
baar geld voor de kerk heeft ver-
strekt. Ter ere van zijn bijdrage 
plaatsten ze zijn wapen naast dat 
van de Hospitaalridders Groot-
meester Hélion de Villeneuve. 
 

Nadat het eiland in 1522 in 
handen van de Ottomaanse 
Turken viel, werd het omge-
bouwd tot een moskee, de 
Enderun-moskee (Turks: En-
derun Camii) genoemd, en 
dat bleef zo tot de Tweede 
Wereldoorlog, toen het por-
tiek en de minaret door de 
Italianen, die destijds Rhodos 
in handen hadden, werden 
verwijderd en het weer werd 
omgebouwd tot een christe-
lijke kerk. 
 

Er zijn nog maar weinig spo-
ren van de beschilderde de-
coratie van de kerk overge-
bleven. Een muurschildering 
met de Maagd Maria met het 
Kind en een paar heiligen is 
te vinden op de noordweste-
lijke koepeldragende kolom 
(rond het tweede kwart van 
de veertiende eeuw) en de fi-
guur van Sint Lucia op de zui-
delijke muur, waarschijnlijk 
het werk van een West-Euro-
pese schilder (rond de 
tweede helft van de veer-
tiende eeuw). 
 

Rhodos is een aanrader voor 
vakantie, speciaal Rhodos-
stad, we hebben veel gezien. 

Helma en Rien de Vries 
 

_________________________________________________________________________ 
 

Passieconcerten 
 

30 maart Kamerkoor Noord 
Nicolaaskerk Edam 

Dit programma draait om twee zeld-
zame barokke meesterwerken: het 

ontroerende Stabat Mater van Ema-
nuele d’Astorga en het indrukwek-
kende Miserere van Jan Dismas Ze-

lenka. Voorafgaand aan de twee 
grote werken zingt het koor het  

8-stemmige Crucifixus van Antonio 
Lotti. 

 
5 april Cantorij Monnickendam 

Opstandingskerk Monnickendam 
 

De Cantorij zingt op 5 april de Ves-
pers uit 1780 van Mozart en de vre-
descantate Verleih uns Frieden van 

Mendelssohn. 

 

Mijn vakantiekerk 
 

 
 

Panagia tou Kastrou 
Rhodos 

Mozart
Vesperae solennes 

de confessore
_______________

Mendelssohn
o.a. O Haupt voll Blut 

und Wunden

zaterdag 5 april 2025
20.00 uur | Opstandingskerk 

Graaf Willemlaan 1
Monnickendam

inloop vanaf 19.15 uur

naska orkest | Frank den Herder, piano
o.l.v. Marcel den Dulk

geen pauze
toegang € 27,50 | voorverkoop € 25,- via 

www.cantorijmonnickendam.nl | Nimo Boek, 
Kerkstraat 53, Monnickendam | koorledenc
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 RAAD VAN KERKEN EDAM–VOLENDAM 
Voorzitter: Truus Groenewoud – de Boer, tel 0612897184  

Secretaris a.i.: Henri Kalk, Kapsteeg 5, 1135 WR Edam, tel.0299 371297, rvkedamvolendam@gmail.com 
Penningmeester: Henri Kalk, Kapsteeg 5, 1135 WR Edam, tel.0299371297 

Postbank: NL08 INGB 0002 637888 
  

De Raad van Kerken Edam-Volendam heeft tot taak het beraad over - en het gestalte geven aan - samenwerking en eenheid van de Kerken.  
Dit door initiatief te nemen tot en het bevorderen van al datgene wat lidkerken gezamenlijk kunnen doen  

Artikel 2 oprichtingsakte 22-10-1985 
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Vergadering  
De volgende vergadering Raad van Kerken is op 26 
februari  in de pastorie van de Nicolaaskerk. In het 
volgende nummer komt een verslag.  
 
Wereldgebedsdag 7 maart 
Zoals elk jaar is de Wereldgebedsdag op de eerste vrijdag 
van maart. Dit jaar dus op 7 maart, aanvang om 19 uur. In 
de kleine sfeervolle Vermaning bent u van harte welkom. 
De viering is een schakel in een wereldwijd gebeuren, 
waaraan al jarenlang maar liefst 173 landen meewerken. 
Vierentwintig uur lang klinken ergens op de wereld de-
zelfde gebeden, dezelfde Bijbelteksten en liederen. De 
viering vormt een keten van gebed met als bedoeling 
mensen wereldwijd met elkaar te verbinden. 

Elk jaar is er een themaland dat teksten voor gebeden 
aandraagt. Dit jaar zijn dat de Cook-eilanden. Hun motto 
is “I made you wonderful”, ontleend aan Psalm 139:14: 
“Ik loof U om het ontzag-
lijk wonder van mijn be-
staan, wonderbaarlijk is 
wat U gemaakt hebt. Ik 
weet het tot in het diepst 
van mijn ziel.” Voorganger 
is dit jaar ds. Charlotte 
Kremer. 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Welkom! 
Bij de vespers in de veertigdagentijd/vastentijd, een initiatief van de Raad van Kerken Edam-Volendam. 
De kerken van Edam en Volendam gaan opnieuw, nu voor de tweede keer, samen op weg naar Pasen. In de 
voorbereidingstijd voor Pasen, de veertigdagentijd of vastentijd, organiseren zij iedere woensdag een sobere maaltijd en een 
oecumenische vesper. Elke week vinden de maaltijd en de vesper in een andere kerk plaats en zijn er andere voorgangers. 
Maar u kunt uiteraard ook alleen de vesper bezoeken. Het thema van de vespers is: 
 

‘Pelgrims van de hoop’ 
 

De opmerkzame lezer zal het opvallen dat dit thema hetzelfde is als het thema van het Rooms-Katholieke Jubeljaar. De 
voorgangers vullen het thema in zoals zij vanuit hun eigen traditie gewend zijn. 
Om 18:30 uur begint de maaltijd die bestaat uit soep en brood. Een mooie gelegenheid om elkaar - over de grenzen van de 
kerken heen – te ontmoeten. Wie mee wil eten kan zich, tot uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de vesper, aanmelden bij 
Tonia Everaars (toniaeveraars@gmail.com of mobiel 06 44674437).  Om 19:15 uur begint de vesper. De vespers duren 
ongeveer een halfuur. 
Data:  
12 maart  Vermaning, Edam 
19 maart  Vermaning, Edam 
26 maart  Stolphoevekerk, Volendam 
2 april  Nicolaaskerk, Edam 
9 april  Mariakerk, Volendam 
16 april  De Swaen, Edam 
 
De voorgangers zijn: 
• kapelaan Mario Agius (H. 

Nicolaasparochie Edam) 
• pastoor Dominiek Deraeve (Parochie van 

de HH  Maria en Vincentius Volendam) 
• dominee Charlotte Kremer (Protestantse 

Gemeente Edam en Volendam) 
• dominee Hans Reedijk (Protestantse 

Gemeente Zeevang-Oudendijk en 
Koggenland) 

• voorganger Truus Groenewoud - de Boer 
(Doopsgezinde Gemeente Edam 



–



   Edam en Volendam  

 
 
 
 
 
 

 
 

Postadres: Postbus 159, 1135 ZL Edam.  
Predikant: ds. Charlotte Kremer, tel. 06 27746328, predikant@kerkgemeente.nl  

Voorzitter: mw. Nel Eijk, tel. 371939, voorzitter@kerkgemeente.nl 
Scriba: mw. Ria van Saarloos, tel. 374038, scriba@kerkgemeente.nl 

Banknummer: NL73 RABO 0373711417 voor de vrijwillige bijdrage en solidariteitskas.  
Voor alle overige zaken NL95 RABO 0373711409 b.v.collectebonnen.    

 

Venster maart 2025  13 

In memoriam: Wim de Wolf (10-3-1937 – 19-1-2025) 
Wim de Wolf was afgelopen zomer met 
Menny naar Purmerend verhuisd, maar 
helaas hebben ze maar kort samen van 
hun mooie nieuwe appartement kun-
nen genieten. Daardoor bleef Edam de 
plek waar Wims hart lag. Daar immers 
had hij zich na zijn pensioen van zijn 
werk als chemicus aan de VU zo trouw 
ingezet. Voor de kaasmarkt als getalen-
teerd spreekstalmeester, als gids in de 

Grote Kerk die fantastisch kon vertellen. Wim bestudeerde 
de geschiedenis van Edam in het archief en wist alles over de 
historie van zijn stadje. We bidden Menny en hun familie en 
vrienden veel sterkte met dit grote verlies.  
In memoriam: Hermine Douma-Marskamp 

(2-10-1944 – 28-1-2025) Hermien 
woonde de laatste jaren in een tehuis 
in Schagerbrug en was erg blij met de 
mensen die bij haar op bezoek kwa-
men, maar miste Edam. Ze hield van 
haar werk als lerares natuur- en schei-
kunde en was creatief, humoristisch 
en koppig. Het geloof was belangrijk 
voor haar; ze geloofde in het bestaan 
van God: ‘als Geest die met ons wil 

gaan en een kompas is van hoe te leven.’ Hermien wilde ons 
nog graag meegeven, dat het leven genieten is van mooie 
mensen en mooie momenten; gewoon er te zijn en te kijken, 
blij te zijn dat je leven mag in een schepping, waarin je je 
verwonderen mag.  Haar dochter Marieke en zoon Roel, 
schoonkinderen en kleinkinderen hebben afscheid van Her-
mien genomen in besloten kring en wij wensen hen dat de 
herinnering aan Hermien tot zegen mag zijn. 
In memoriam: Rob van der Spek (15-2-1959 – 3-2-2025) 

De Grote Kerk was haast te klein om ie-
dereen een plekje te geven bij het af-
scheid van Rob. Wat waren er veel 
mensen voor wie hij van betekenis was. 
En wat klonken er mooie verhalen van 
zijn kinderen. Er werd veel van hem ge-
houden. De uitersten in het leven van 
Rob waren groot. De vreugde in zijn 
liefde voor Ann-Marie, het plezier van 
het vaderschap. Het grote verdriet toen 

zijn vrouw overleed. En toen het enorme geluk dat hij vond 
bij Trudi van Leuzen. Wat een heerlijke jaren hebben zij ge-
deeld. En dan afscheid moeten nemen, terwijl je elkaar niet 
kunt missen. Dat de Eeuwige Trudi moge steunen, en  
Jacqueline, Robert en Tom en alle andere familie en  
vrienden, om dit verdriet te dragen.  
 

In memoriam: Janny Wijnandts-Gaasbeek (24-10-1931 –  
8-2-2025) ‘Kijk naar de vogels in de 
lucht, kijk eens naar de lelies, kijk hoe 
ze groeien in het veld.’, zegt Jezus. Dat 
deed Janny graag, zij wist van alle vo-
gels en plantjes die ze tegenkwam wat 
het was, en anders zocht ze het op. 
Vele tochtjes met haar man Bart had-
den al die kennis opgeleverd. Of mis-
schien waren het de Drentse en Gel-
derse jaren die haar oog voor de natuur 

hadden gegeven. De laatste tijd woonde Janny niet meer 
thuis, en bezocht Bart haar trouw. Kortgeleden verhuisde ze 
naar de Molentocht. Janny was kwetsbaar, maar achterklein-
kind Willem liet haar stralen. We leven mee met Bart, Chris-
tiaan en Hanneke, de kleinkinderen en andere familie en 
vrienden nu ze Janny moeten missen en bidden hen de 
troost van de Eeuwige toe.   
 
Vanuit de pastorie   
We gaan weer op weg naar Pasen. Een bijzondere tijd elk jaar: 
volop gelegenheid om te reflecteren. Zoals de natuur zich 
vanuit de kou en het donker klaarmaakt voor een nieuw sei-
zoen van warmte en licht, zo kijken wij ook uit naar toekomst. 
Ik deel graag een gedicht van Carlos Desoete dat dat zo prach-
tig verwoord, en ik wens ons een inspirerende weg naar Pasen 
toe! 
 
          De veertigdagentijd is oefentijd. 
          Is wakker worden na winterslaap 
          en je opengeeuwen 
          uit de beslotenheid van elk-voor-zich. 
          Is je ogen opentrekken 
          voor wat aan het gebeuren is 
          in het diepste van jezelf 
          en in de wereld om je heen, 
          en zicht krijgen op het grote Licht 
          dat doorbreekt aan de horizon. 
          Is in voorjaarsstilte 
          je eigen grond omspitten 
          en klaarmaken voor een nieuwe lente,  
          en het zaad van vrede en menswaardigheid 
          ontkiemen laten in je hart. 
          Vastentijd is trainingstijd: 
          hart en handen soepel maken 
          voor verbondenheid met God en mensen; 
          vingeroefening in solidariteit. 
          Dat en zoveel meer is deze tijd: 
          de grote opwarming om te herleven. 

 
Hartelijke groet vanuit de pastorie,      

ds. Charlotte Kremer 
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Bij deze tijd van het jaar 
Op 5 maart begint de weg naar Pasen. Aswoensdag mar-
keert het begin van de veertigdagentijd. Er is volop gelegen-
heid om daarbij stil te staan: iedere woensdag is er een so-
bere maaltijd en een oecumenische vesper. De kinderkerk 
komt iedere zondag bij elkaar: Wakkere Wanja laat ons zien 
dat er steeds weer een nieuwe dag komt. De oudere kin-
deren staan met de Paaschallenge alvast stil bij het verhaal 
van Pasen, en op Palmzondag kunnen de jongere kinderen 
Palmpaasstokken maken. In de stille week vieren we iedere 
avond een vesper. Op witte donderdag kijken we na de vie-
ring samen de Passion op TV. De liturgische kleur in deze pe-
riode is ingetogen paars, en we slaan het vrolijke glorialied 
op zondag over. Zo leven we toe naar het feest van Pasen.  
 
Wereldgebedsdag 

Vrijdag 7 maart vieren we om 19:00 uur de 
wereldgebedsdag in de Vermaning. De litur-
gie is voorbereid door een groep vrouwen 
van de Cookeilanden. Zij nemen ons mee  

met Psalm 139. We horen de golven van de  
oceaan en groeten elkaar met vrede in het Maori!  
 
Kerkasiel Kampen 
Op maandagmiddag 10 maart nemen wij weer een stukje 
van de doorgaande viering in Kampen voor onze rekening. 
Sinds 21 november wordt daar dag en nacht aanhoudend 
kerkdienst gevierd om de familie Babayants en andere in  
Nederland gewortelde kinderen een veilige toekomst te  
geven. Wie mee wil is welkom; we zijn er van 12:00 uur  
tot 16:00 uur. 
 
Kerk Club Young 
De middelbare scholieren verdiepen zich op vrijdag 4 april  
in het verhaal van Pasen. We beginnen gezellig met een 
makkelijke maaltijd om 18:30 uur en we sluiten rond  
21:00 uur af. Voor iedereen die op het voortgezet onderwijs 
zit: welkom! Aanmelden (voor het eten is dat handig) of 
meer informatie bij ds. Charlotte Kremer (0627746328) 
 
Taizé info-avond 
Op zondagavond 6 april organiseren ds. Charlotte Kremer en 
pastoor Dominiek Deraeve een informatie-
avond over de reis naar Taizé (van 27 april 
tot en met 4 mei). Voor wie het nog niet ze-
ker weet, en voor wie zin heeft vast kennis 
te maken met de andere reisgenoten. We 
komen om 19:30 uur bij elkaar in de Mariakerk in Volendam.  
 
Huwelijksjubilea   
De fam. Koning-Boneveld viert een 25-jarig huwelijk op  
3 maart. Op 8 maart is de fam. Van Diepen-de Boer 40 jaar 
gehuwd. De 17e maart is er een 25-jarig huwelijk bij de  
fam. De Wit-Abbring en de fam. Zonneveld-Verbeek viert 
een 50-jarig huwelijk op 26 maart. 
  
Koffie en maaltijd     
Op de woensdagmorgen 5 en 19 maart is er ’s morgens kof-
fie in de hulpkerk. Als u wil deelnemen aan de woensdag-
avondmaaltijd op 12 of 26 maart kunt u zich opgeven bij 
christine.vreeswijk@quicknet.nl  

Pastoraal meldpunt  
Aly Lagerburg is actief als pastoraal meldpunt. U kunt bij 
haar terecht om lief en leed te delen, als u graag wat pasto-
rale aandacht vanuit de kerkgemeente wil of een voorbede 
wil laten doen voor een ander of uzelf.  Zij is altijd bereikbaar 
via pastoraat@kerkgemeente.nl of tel. 0299 371272. 
 
Schoonmaak Grote Kerk 
De Grote Kerk is weer toe aan 
een grote schoonmaak- en op-
frisbeurt. Dit doen we weer op 
de NL doet dag, welke is op 15 
maart. Dan willen we graag met 
een grote ploeg, de kerk weer 
schoon en fris maken. Wil jij ook 
komen helpen?? We beginnen 
om 9.30 uur met koffie en wat 
lekkers. 
De werkzaamheden zijn, net als de vorige jaren:  
afnemen, raggen, schoonmaken, soppen, stofvrij maken, ve-
gen en uitzuigen. Te denken valt aan de banken, convector-
putten, kaarsenhouders, de kaaskapel, klokkenstoel, librije, 
noorderportaal, preekstoel, ramen, spoelkeuken, stoelen, 
toiletten, toren en de vloerzerken. Met andere woorden: ge-
noeg te doen en, als er genoeg aanmeldingen zijn, ook plaat-
selijk de wanden witten, en de ‘plint’ weer zwart maken. Dus 
als je tijd en zin hebt? Geef je dan op bij:  
rienenhelmadevries@ziggo.nl Of tel: 06 22 94 83 05 
 
Verjaardagen van de senioren(75+) 
Op vrijdagmorgen 28 maart van 10.00 tot 11.30 uur vieren  
wij de verjaardagen van de 75+senioren die in februari en 
maart jarig zijn. U wordt door uw bezoek dame/heer hier- 
voor uitgenodigd. Voor de gezelligheid kunt u de bezoek- 
dame/heer en een vriend(in) meevragen. Ook zij zijn van 
harte welkom in de hulpkerk. 
Als u geen uitnodiging heeft ontvangen, maar u wil wel uw  
verjaardag komen vieren, kunt u zich alsnog aanmelden 
bij Ellen Vriend; tel. 0299 371418. 
Tot ziens.                       Ouderendiaconaat kerkgemeente 
 
Overzicht diaconale collectedoelen    
Zondag 2 maart: De Regenboog Groep.     

    Deze zet zich in voor mensen met psy-
chische problemen, die leven in ar-
moede of met een verslaving of dak-
loos zijn in en rond Amsterdam. Nu 
wordt dit aangevuld met Noodopvang 
en semi-permanente opvang in  

Amsterdam en omgeving voor oorlogsvluchtelingen uit  
Oekraïne. https://www.deregenboog.org/        
Zondag 9 maart: Kerk in Actie Zending China Toevluchts-
oord voor migranten in nood. In Hongkong werken ruim 
400.000 AziaƟsche migranten, vooral vrouwen. Hun posiƟe is 
kwetsbaar: soms worden ze opeens ontslagen en staan dan 
zonder inkomen en onderdak op straat. Anderen worden 
misbruikt of staan er bij ziekte alleen voor. Kerk in AcƟe on-
dersteunt deze vrouwen en geeŌ ze hulp om hun posiƟe te 
versterken. www.kerkinacƟe.nl/migrantenhonkong                    
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Zondag 16 maart: Kerk in actie Werelddiaconaat, Duurzame 
landbouw Noord Kameroen                                                        
In Noord-Kameroen 
regent het drie maan-
den per jaar. Door het 
veranderende kli-
maat, houtkap en 
slecht bodemgebruik 
mislukken oogsten. 
Met steun van Kerk in 
Actie traint de Luther- 
se Broederkerk dorpsbewoners in duurzame landbouw, zo-
dat ze hun gezinnen van voldoende voedsel kunnen blijven 
voorzien. Mensen leren energiezuinig te koken en eigen 
brandstof en mest te maken. Door landbouw te combineren 
met bosbouw herstelt de uitgeputte bodem. Er worden mi-
mosa, moringa, neem- en sheabomen geplant en ook spaar-
groepen en coöperaties opgezet om de krachten te bunde-
len. www.kerkinacƟe.nl/kameroen                                            
Zondag 23 maart: Kerk in actie Werelddiaconaat, Moldavië 
kinderen een toekomst  In het arme Moldavië worden veel 
kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het 
buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in 
alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze 
nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico 
slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en 
Youth for Christ Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden 
naschoolse opvang in dagcentra van kerken. Hier krijgen kin-
deren volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun 
huiswerk. Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en or-
ganiseren sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze 
kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle ma-
nier met elkaar om te gaan, een ervaring voor het leven. 
Helpt u mee? Geef kinderen in Moldavië via Kerk in Actie de 
unieke ervaring van liefdevolle aandacht.  www.kerkinac-
tie.nl/kindereninmoldavie                          
Zondag 30 maart: Kerk in actie Werelddiaconaat, Colombia 
Kinderen in achterstandswijken                                                 
In de Colombiaanse 
hoofdstad Bogotá 
groeien veel kinderen 
op in wijken vol ar-
moede en geweld. Het 
buurtcentrum is een 
veilige plek waar ze te-
recht kunnen voor 
sport, spel en creativi-
teit. Elk jaar kunnen hier ook 45 jongeren een koksopleiding 
volgen. Ook ouders worden begeleid. De kinderen leren hun 
rechten kennen. Ze worden weerbaar gemaakt tegen geweld 
en kunnen op deze manier een beter bestaan opbouwen. 
Voor veel kinderen is het centrum hun tweede thuis. 
www.kerkinactie.nl/kinderencolombia                                  
Het is ook mogelijk een bijdrage aan de collectedoelen over 
te maken via  Rek. NL95RABO0373711409, t.n.v. Protes-
tantse Gemeente Edam o.v.v. Collecte zondag …..doel......    
 
Verjaardagen van onze senioren:      
04-03  Dhr. H. Kok, William Pontstraat 52, 1135 EW Edam 
05-03  Mw. E. Huurdeman-van der Laan, Ye 38, 1135 JJ Edam 

07-03  Mw. C.M. Bakker-Vroegop, Claes Boesserstraat 25,  
            1135 HS Edam 
09-03  Mw. G.A. Ton, Bult 29, 1135 AJ Edam 
15-03  Dhr. J. Roskam, Westervesting 31, 1135 WE Edam 
18-03  Mw. E. Lemsom-From, Pieter Taemszstraat 20,  
            1135 HH Edam 
20-03  Mw. A.H. Westerneng-Duim, Volendammerpad 15,  
            1135 VR Edam 
22-03  Dhr. F.H. Ton, Coen de Koninglaan 27, 1135 CM Edam 
22-03  Mw. L. Westerneng-Prins, Sternmeerhof 14,  
            1135 ER Edam 
22-03  Mw. H.E. Houtgraaf, Pieter Taemszstraat 23,  
            1135 HH Edam 
28-03  Dhr. J.C. de Graaf, Weegschaalstraat 5,  
            1131 MS Volendam 
28-03  Mw. N. Walboom-Pormes, De Karteling 2,  
            1132 JM Volendam 
Hartelijk Gefeliciteerd!  Een fijne verjaardag gewenst. 
 
Taxidienst    
We vragen u om zo mogelijk al 
op vrijdagavond of zaterdag-
morgen te bellen. Dan is tijdig 
bekend hoeveel mensen mee willen rijden. 
datum  taxidienst telefoonnr. 

2 mrt.  H. Eijk 0299-371939 
9 mrt.  L. Bak 06-23669368 

16 mrt.  C. Rijswijk 06-53173149 
23  mrt.  M. van Saarloos 0299-374038  
30 mrt.  R. Kremer 06-23718636 

6 apr.  H. Kalk 0299-371297 
Wilt u alstublieft meehelpen om te zorgen dat er altijd wel 
een taxidienst beschikbaar is? Graag een telefoontje naar 
Rien de Vries; tel. 06-22948305 of 0299 372969;  of mail:  
rienenhelmadevries@ziggo.nl        
 
Opbrengst Collecten      

Datum Kerk Diaconie Doel   
26-01  €     141,75 €    174,40 Leprastichting  

02-02  €     122,25 €     136,00 
Ethiopië, aanpassen aan  
klimaatverandering 

09-02  €     129,20 €     178,80 Noodhulp Israël en Gaza 
  €     393,20 €      489,20    
 
Mededelingen Kerkelijk Bureau     
Overleden: 
Mw. H. Douma-Marskamp, Schagerweg 97-11,  
1751 CB Schagerbrug 
Dhr. R.P. van der Spek, Watermolen 2, 1135 LK Edam 
Mw. J. Wijnandts-Gaasbeek, Pieter Taemszstraat 7,  
1135 HG Edam 
Verhuisd: 
Dhr. D.W. Westerneng, naar: Prinses Beatrixpark 54,  
1462 JN Middenbeemster 
Mw. C. Dorland-Baan, naar: Ye 21, 1135 JH Edam 
Dhr. P.G.A. Tros, naar: Roelof Bootstraat 1a, 1135 CD Edam 
Dhr. A. Koning, naar: Kooiweg 3, 1473 RA Warder 
Vertrokken: 
Dhr. M. de Groot, Waardmeerhof 16, 1135 EK Edam 
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Wens                                                             
Jan Bezemer, de penningmeester 
van de Stichting Oude Hollandse 
Kerken, de eigenaar van ons kerk-
gebouw, zond 25 jaar lang zijn re-
laties een gedicht als nieuwjaars-
wens. Wij hebben er ook verschil-
lende van hem gekregen. Hij liet 
weten dat hij deze traditie nu     
beëindigt. Dit maal voor het laatst 
dus, een  gedicht met drie couplet-

ten. Ik neem het tweede hier op:  

                   Hoop moet ’t nieuwe jaar ons brengen, 
                   goede oogst voor elk gewas, 
                   die geen zon meer zal verzengen, 
                   hongervrij wie vluchter was, 
                   dorpen vrouwen zonder zorgen, 
                   regenbuien heel normaal, 
                   geen geweld geen noodsignaal, 
                   jeugd naar lessen elke morgen, 
                   mensen worden weer gevoed, 
                   zulk een wereld geeŌ weer moed. 
 
Voorjaar                 
Eind januari waren ze er 
weer op verschillende plaat-
sen langs de vesƟng, de win-
terakonieten. Vooral lang de 
WestervesƟng veldjes van 
felgele bloemen, met korte 
steel, dicht bij de grond. Ze 
worden gerekend bij de 
sƟnzeplanten, planten vroe-
ger bewust geplant, die nu 
nog op oude landgoederen, 
bij boerderijen, in pastorietuinen en in oude parken te vin-
den zijn. Sneeuwklokjes, daslook, boshyacinten, maar ook de 
winterakonieten. Zij zijn elk jaar de eersten. Je weet dan dat 
het nieuwe jaar echt begonnen is. Het is nog geen lente, het 
vriest nog, de wind kan gemeen koud zijn, maar het voorjaar 
komt eraan. Enkele zonnestralen zijn genoeg om hun bloe-
men open te doen gaan. 
 
Zalig                                                                           

Een woord, dat pro-
testanten niet zo snel 
in de mond nemen. 
Zo begon pastor Rob 
Mascini uit Hoofd-
dorp op zondag 9 fe-
bruari zijn verkondi-
ging. Hij las uit Lucas 
6 de verzen 17 en 20-
26. Daarin neemt Je-
zus het woordje zalig 
in de mond: “Zalig  

 
 
ben je als je arm bent, als je honger hebt, zalig ben je als je 
huilt, zalig ben je als mensen je van alles aandoen, beschadi-
gen, pijn doen… Groot zal je loon zijn in de hemel”. Vol 
barmhartigheid spreekt Jezus tot mensen die hier op aarde 
niet het leven kunnen leiden wat hen door God gegund 
wordt en wat wij elkaar gunnen… wat geluk met elkaar, wat 
liefde, wat mogen genieten van al het goede wat deze aarde 
ook biedt… Zo veel mensen kunnen niet meekomen, redden 
het niet in het leven. Het zijn mensen om ons heen, soms 
verborgen voor onze ogen, want mensen laten hun verdriet 
niet gauw zien. Ze houden het achter hun voordeur. Zoveel 
mensen in onze eigen omgeving en dan hebben we het nog 
niet eens over al die miljoenen over de wereld verspreid. 
Avond na avond op de televisie. Gruwelijke beelden van 
wanhopige slachtoffers van wat mensen mensen kunnen 
aandoen en van wat je zo maar kan overkomen. Hoe de he-
mel eruit ziet weten we niet…. Maar de dag zal komen dat al 
deze lieve mensen recht gedaan zal worden. Misschien hier 
op aarde al, Maar zeker op die dag voorbij de horizon van 
ons leven. Doorbreek de logica van het kwaad…., geen oog 
om oog, geen tand om tand. De logica van het eerst ik en 
dan jij, de logica van wraak en vergelding, die uitloopt op 
steeds meer kwaad en verdriet. Jezus houdt ons de logica 
van de hemel voor. De logica van wie zonder zonden is, 
gooie de eerste steen, de logica van 77x7 maal vergeven.  
Jezus houdt ons de logica van de hemel voor, totaal anders, 
vreemd en gek, maar lachen zullen zij die huilen, eens zullen 
alle tranen gewist zijn, tranen van verdriet zullen tranen van 
vreugde worden….en dat is zalig.  
 
Mensen, bloemen, collectes en diensten               
In het vorige 
Venster had 
ik het be-
richt opge-
nomen dat 
iemand 
door het 
hek van de 
kerktuin ge-
reden was. 
Met een foto van het kapotte hek erbij geplaatst. Inmiddels 
heb ik een foto ontvangen met de betreffende auto nog in 
het hek. Die wil ik u niet onthouden. We zijn in afwachting 
van het plaatsen van de nieuwe hekdelen. 
  
De bloemen gingen op zondag 9 februari mee met Rob 
Mascini, die na een zware operatie gelukkig weer in staat 
was bij ons voor te gaan. 
 
De collecteopbrengsten waren op zondag 9 februari:           
diaconie € 171,20; eigen kerk € 129,70.  
 
Op zondag 9 maart hoopt Jan Tol voor te gaan, op zondag  
23 maart is er weer een koffiebijeenkomst. 
                                                                            Maarten Gast 

(Foto R. Mascini: George Collet) 
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Kerkgebouw: “De Vermaning”, Jan Nieuwenhuyzenplein 6, 1135 WV 
Bankr. NL33ABNA0588710911, t.n.v. Stichting Beheer en Exploitatie Vermaning Edam 

Diensten: 10.00 uur, elke eerste en derde zondag van de maand 
Voorzitter: H.A.J.O. Schaap, Molenwerf 5, 1135 GM, tel. 0299-371946, schaapedam@planet.nl 

Koster: Ankie Scheers, tel. 06-19282465, annascheers@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
Het nieuwe jaar is alweer twee maanden op gang als deze 
editie van Het Venster wordt ontvangen. Vanuit de Raad 
van Kerken is wederom het initiatief genomen om een aan-
tal Vespers te houden en wel op de woensdagavonden 
waaromtrent elders in deze maart-uitgave een en ander 
uiteengezet zal worden. 
Ook de Vermaning doet mee en wel op de woensdagavon-
den 12 en 19 maart a.s., aanvang 19.15 uur. Evenals vorig 
jaar zullen de bijeenkomsten worden voorafgegaan door 
een sobere maaltijd bestaande uit soep en brood, aanvang 
18.30 uur, welke maaltijd in de consistorieruimte wordt ge-
nuttigd. Daarna betreden we de kerkzaal en zullen we ook 
het orgel weer gaan beluisteren. Voorganger op 12 maart is 
ds. Truus de Boer en op 19 maart ds. Hans Reedijk. 
 

Ook dit jaar zal de Vermaning in samenhang met de consis-
torieruimte weer beschikbaar zijn voor het gevraagd ge-
bruik in brede zin van het woord. Diverse verenigingen, 

organisaties en ook de burger-gemeente weten inmiddels 
de Vermaning te vinden en worden de ervaringen op zich 
gewoon goed op prijs gesteld. 
 

De Stichting Beheer & Exploitatie van de Vermaning heeft 
de dagelijkse gang van zaken gewoon goed in het oog en 
mede door de koster/beheerder Ankie stemt het gebruik 
gelukkig tot de gewenste voldoening. 
 

In deze maand begint het voorjaar en wat symboliseert het 
voorjaar? De lente draait om nieuwe beginpunten en trans-
formaties: het is een seizoen dat symbool staat voor een 
frisse start en opnieuw beginnen. Na maanden van lage 
temperaturen die er vaak voor zorgen dat velen van ons 
zich somber voelen, wekt de lente ons en onze omgeving 
weer tot leven. 
 

John van Voorst 
 

 
 

Protestantse gemeente Zeevang 
Oudendijk 

 
De 40-dagentijd  
40 Dagen tot Pasen, de zondagen niet meegerekend. Bedoeld, 
als een tijd van inzicht en inkeer. Een pas op de plaats om eens 
bij jezelf naar binnen te kijken naar wie je bent en wie je wilt zijn. 
De 40-dagentijd wil ons terugbrengen bij onze bronnen van ge-
loof. 40 Dagen staan symbool voor een mensenleven. De 40-
dagentijd is de ingetogen opmaat naar Pasen. 
 

De Goede Week  
Wat kan die week tot een Goede Week maken? Dat is omdat de 
Goede Week het lijden en sterven, het graf en de opstanding van 
Jezus gedenkt als een beweging van donker naar licht, die ons 
uitnodigt om die beweging ook zélf mee te maken. In die bewe-
ging van donker naar licht beweegt Jezus ons voor. In de hoop 
dat Zijn beweging ons in beweging brengt.  
 

De Dagen van Pasen 
In de Goede Week zijn de Dagen van Pasen witte donderdag, 
goede vrijdag, de paaswake en paasmorgen één doorlopende 
viering. Daarom is er aan het eind van witte donderdag en goede 
vrijdag geen zegen, geen koffiedrinken en verlaten we de kerk in 
stilte. Aan het begin van goede vrijdag, de paaswake en eerste 
paasdag ontbreekt bemoediging en groet.  
 

Witte Donderdag  
Is de uittocht uit angst-land (Egypte) naar het beloofde rust-land 
(Kanaän) ten diepste het verlangen van ieder mens? Om veilig en 
in rust te mogen leven? Om het leven te vieren met elkaar? 
Daarom vieren we het laatste avondmaal van Jezus met zijn 

vrienden. In de Judas-passie verplaatsen we ons in de per-
soon van de verrader, want niets is ons mensen vreemd.  
 

Goede Vrijdag 
‘Getsémané, die nacht moest eenmaal komen’ is het on-
vermijdelijk gevolg als je gaat waarvoor je staat. De kruis-
weg van Jezus laat ons 14 keer stilstaan bij de weg die hij 
ging. Het sterven van Jezus vestigt ook de aandacht op on-
schuldige mensen die overal ter wereld geslachtofferd 
worden omdat zij trouw blijven aan zichzelf en niet zwich-
ten voor onwaarheid.  
 

Paasontbijt  
Op paasochtend ontmoeten we elkaar bij het paasontbijt 
waarbij ieder kan aanschuiven. 
 

Pasen  
De intocht van het licht met de nieuwe paaskaars symbo-
liseert de opstanding van Jezus, wiens mentaliteit voort-
leeft in wie Hem volgen. De paasboodschap is: keer je 
naar het licht. Eén mens - Jezus - heeft het jou voorge-
daan. Tegen beter weten de doodsheid wègzingen en ver-
jagen met licht. Al is het maar voor één moment van licht. 
Louter licht, overal licht. 
 

Ds. Hans Reedijk 

Scribaat: IJsselmeerdijk 4, 1474 MX  Oosthuizen, 0299-403894 
Predikant: ds. Hans Reedijk 
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Wij vragen uw gebed 
Voor onze zieken thuis en in de zieken- en verpleegtehuizen; 
dat zij door Gods Geest gesterkt worden; dat wij hun lijden 
verlichten en draaglijk maken door onze aandacht en op-
recht medeleven.  
 
We bidden voor onze dierbare overledenen: 
 

Alie Buikman-Veerman 
Negen dagen voordat ze 90 zou 
worden, op 3 februari 2025, 
overleed Alie Buikman-Veerman, 
echtgenote van Jaap Buikman. We 
wensen de familie veel sterkte met 
dit verlies. 
 

Mia Bakker-Hupkens 
We betreuren het verlies, op 6 
februari, van Mia Hupkens, 
echtgenote van Theo Bakker. Met 
een gebedsdienst in de 
Nicolaaskerk hebben we 14 
februari afscheid van haar 
genomen. Mia kwam zeven jaar 
geleden met haar man in Edam 
wonen. Ze meldde zich bij 
Zangkoor Caecilia, maar moest 
daar vanwege haar gezondheid al 
na een paar maanden weer mee 
ophouden. We wensen Theo en 
de familie veel sterkte. 
 

Anna Catharina Maria de 
Hollander - Stalenhoef 
Op 14 februari overleed An de 
Hollander - Stalenhoef. Ze woonde 
in Warder en ging meestal naar de 
kerk in Oosthuizen, waar ze een 
breed inzetbare vrijwilliger was en 
voorging in de Woord- en 
Communievieringen. De uitvaart 
vond plaats op vrijdag 21 februari 
vanuit de Nicolaaskerk. Veel 
sterkte gewenst aan de familie. 
 

Tiny Beintema Everaars 
Tiny was al geruime tijd erg broos, 
maar slaagde er toch in om met 
blij gemoed aan alles mee te doen, 
tot 2 weken voor haar overlijden. 

Tiny was overal waar ze kwam een zonnetje. Ze was actief in 
vele werkgroepen, o.a.het kerkwerken, koperpoetsen en de 
bloemengroep. Op 18 februari is ze rustig ingeslapen, op 89-
jarige leeftijd. Terwijl Caecilia haar uitgeleide deed met 
meerdere Maria-liederen die ze zo mooi vond, hebben we 
25 februari afscheid van haar genomen. Tiny is op de RK 
begraafplaats bijgezet bij haar man, Wim Beintema. We 
zullen haar vrolijke uitstraling  missen en wensen de families 
Everaars en Beintema veel sterkte bij dit verlies. 
 

Nel Kraakman-Bleeker 
Nel was een trouwe kerkganger 
maar kon vanwege haar ziekte al 
geruime tijd niet meer naar de 
kerk komen. Op 20 februari is ze 
uiteindelijk overleden, op 88-jarige 
leeftijd. We denken met veel liefde 
terug aan Nel en wensen haar 
dochter Roos en de rest van de 
familie veel sterkte. 

 
Doopsel Filipa Keijser Silven 

 

In een sfeervolle viering op zondag 9 februari werd Filipa 
Keijser Silven ten doop gehouden. Ze gaf geen kik tijdens de 
gebeden en ook niet toen kapelaan Agius haar doopte met 
water. Het Nicolaaskoor zong heel toepasselijk het dooplied 
“Een teken van verbond” (“Jij groot wonder van nieuw le-
ven…”). Op de foto de peter en meter met de dopeling. 
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Installatie Carlos Fabril 
Op zondag 16 maart 2025 
vindt de Installatieviering 
van pastoor Carlos Fabril 
plaats. Hij is de nieuwe de-
ken en ook de pastoor van 
de Franciscusparochie. De 
viering begint om 10.00 uur 
in de Nicolaaskerk in Purme-
rend, Kaasmarkt 15. 
 
We vieren Eucharistie 
In een aantal edities van ons bisdomblad SAMEN KERK heeft 
pastoor Eric van Teijlingen op een heldere wijze de Eucharis-
tie uitgelegd. Van de inhoud van deze waardevolle artikelen 
hebben meestal kerkgangers gebruik gemaakt. Emeritus pas-
toor Jan van der Stok zag nog een mogelijkheid om deze arti-
kelen wijder te verspreiden via parochiebladen. In overleg 
met Van Teijlingen heeft Van der Stok samenvattingen ge-
schreven voor parochiebladen. U vindt in de komende num-
mers van het Venster telkens een samenvatting van een 
hoofdstuk van het boek van Eric van Teijlingen. 
De oorspronkelijke artikelen zijn prachtig uitgegeven in WE 
VIEREN EUCHARISTIE, te bestellen bij uitgeverij Adveniat, 
ISBN 9789493279605 -  € 24,95. 
 

Oorsprong van de Eucharistie 
In katholieke kerken en kloos-
ters worden verschillende 
vieringen gehouden, zoals ge-
tijden-gebeden (o.a. vespers), 
avondwaken, uitvaartdien-
sten, lof- en aanbiddingsdien-
sten, doopsels, maar de be-
langrijkste viering is de Eu-
charistie.  
De oorsprong vinden we in 
het laatste Avondmaal dat Je-
zus vlak voor zijn lijden en 
sterven vierde met zijn twaalf apostelen. Met dit Laatste 
Avondmaal verwees Jezus ook op rituele wijze naar zijn 
Kruisoffer. In opdracht van Christus, middels zijn woorden 
‘blijft dit doen om Mij te gedenken’, hebben de eerste chris-
tenen de Eucharistie, deze paasbijeenkomst, heel spoedig in 
hun geloofspraktijk opgenomen. Zij noemden de Eucharistie 
toen ‘Het breken van het 
Brood’ (u kunt dat terugvin-
den in de Handelingen van de 
apostelen hoofdstuk 2). De 
christenen waren daarin heel 
trouw en ze vierden dat bij 
mensen thuis. Deze samen-
komst bestond uit Bijbellezin-
gen (de Joodse christenen 
voegden later daar hun psal-
men aan toe) en het ritueel 
van het ‘breken van het 
Brood’ zoals Jezus dat had 
voorgedaan en in zijn kruis-
dood had volbracht. Een paar 
eeuwen later hebben 

keizerlijke hofgebruiken de Eucharistieviering beïnvloed qua 
kleding, rituelen en taal (Latijns was toen volkstaal). Tijdens 
de protestantse hervormingen werd de viering als ritueel ge-
standaardiseerd. 
De Eucharistie werd vooral gevierd op zondag, de Dag des 
Heren, de dag van Christus’ verrijzenis. Dat was voor de eer-
ste christenen de eerste dag van de week. Voor ons is de 
eerste weekdag maandag. Maar de christenen willen hun 
week met Christus beginnen, dus zondag. Die eerste dag be-
gint eigenlijk al op de avond tevoren, naar Joods gebruik. We 
lezen dat terug in het Bijbels Scheppingsverhaal “En het 
werd avond en morgen de eerste dag”. Naar Joods begrip 
begint de sabbat, de zaterdag, reeds vrijdagavond. Vandaar 
dat wij de zondagse Eucharistie ook al op zaterdagavond 
kunnen vieren. We zien deze zienswijze nog terug op sinter-
klaasavond 5 december, terwijl de feestdag van de heilige 
Nicolaas op 6 december is. 
 
Nieuws van RK Zangkoor Sint Caecilia 
 

We hebben er sinds kort een nieuwe sopraan bij, Carolien 
Boegem. Welkom Carolien! We hebben deze maand nieuwe 
muziekmappen gekregen, gesponsord door de PCI. Heel veel 
dank, we zijn er erg blij mee. Onze nieuwe organist Luca 
heeft ons nu twee keer begeleid en we hebben alle vertrou-
wen in hem. 
14 Februari hebben we gezongen bij de uitvaart van Mia 
Hupkens. Ze was een paar jaar geleden een poosje lid van 
ons koor, tot haar gezondheid het niet meer toeliet. Kort 
daarna, 25 februari, hebben we gezongen voor Tiny 
Beintema. Ze was sinds jaar en dag actief als sopraan tot een 
paar weken voor haar overlijden. Haar dood heeft ons alle-
maal erg aangegrepen. Bij de repetitie hebben we met el-
kaar herinneringen opgehaald en haar herdacht met een mi-
nuut stilte en het Halleluja van Händel, dat ze zo mooi vond. 
Rust zacht, lieve, blije Tiny. 
Donderdag 6 februari kregen we tijdens de repetitie bezoek 
van Eric Zwarthoed, lid van de ledenraad van de Rabobank. 
RABO heeft dit jaar RK Zangkoor Sint Caecilia uitgekozen 
voor een donatie van vijfhonderd euro. Wat een geweldige 
verrassing! Eric prees ons koor om de klassieke muziekstuk-
ken die we op hoog niveau zingen tijdens missen en uitvaar-
ten en Podium Edam. 
 

Namens St. Caecilia Dineke Burghouts 
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Nieuws namens de PCI 
Op zondag 9 februari kwam een 70-tal parochianen bij el-
kaar voor het eerste “walking dinner” van de PCI. Kok Niels 
Stock overtrof de verwachtingen van eenieder. We kijken te-
rug op een zeer geslaagde avond. 
 

Taizé-reis 
Op zondagavond 6 april om 19.30 uur wordt er in de Maria-
kerk in Volendam een kennismakings- en informatieavond 
gehouden over de jongerenreis naar Taizé. Als de kosten een 
probleem zijn kan de PCI als sponsor optreden. 
 

Gezellige middagen 
Nu de ergste koude verdwenen is steken de diverse lentebo-
den hun kopjes weer boven de grond. Het voorjaar is in aan-
tocht! De gezellige middagen zijn ook weer in aantocht en 
wel op de eerste en derde woensdagmiddag van de maand, 
zoals gebruikelijk. De PCI nodigt u van harte uit om woens-
dagmiddag 5 en 19 maart en op woensdagmiddag 2 april 
naar de Burghwall te komen. U kunt onder het genot van 
een kopje thee/koffie/drankje en een hapje tussen 14.00 uur 
– 16.30 uur gezellig een praatje komen maken of een spelle-
tje spelen en/of een potje kaarten. Kent u nog klaverjassers? 
Ze zijn welkom. Kent u iemand in uw omgeving die een ge-
zellige middag kan gebruiken, nodig die persoon uit om met 
u mee te komen. Tot 5 maart! 

Nel en Marian 
Woensdagavondmaaltijden 
Deze zijn op 12 en 26 maart 
 
Bericht van het KVG 
Op woensdagmiddag 26 maart 2025 komt dhr. Nico van 
Straalen voor ons een lezing geven in de Burghwall. Het on-
derwerp zal zijn "Armenië. Tussen Perzen en Ottomanen". 
Geen typisch biologie-onderwerp???  Nou we zullen het 
merken. We gaan zeker een interessante middag tegemoet. 
De zaal in de Burghwall is open om 13.30 uur en we begin-
nen om 14.00. Iedereen is welkom. Voor leden is de entree 
gratis. Donateurs en introducees betalen € 3,50. 
Voor 29 april a.s. staat de VERRASSINGSDAG op het pro-
gramma. dit is in plaats van het voormalige dagje uit. Meer 
hierover in het volgende Venster. 
Tot ziens allemaal. 
 

Het KVG bestuur Edam. (Betsy, Jos, Els, Carin en Ellen) 
 

Nieuws voor Jeugd en Gezin 
Zaterdag 5 april: Palmpaas-
stokken maken 
Zaterdag 5 april maken de 
kinderen/jongeren palm-
paasstokken van 14 - 16 
uur in de Ontmoeting. 
(Groot)ouders/broers/zus-
sen zijn van harte welkom 
om te helpen. Je kunt je 
opgeven bij: 
 jjamade@kpnplanet.nl. 
 
 

 
Voorbereidingen 1ste Heilige Communie en Vormsel:  
Zondag 9 februari na de viering was de 1e H. Vormsel-
les,  o.l.v. kapelaan Mario, met de vormelingen Aeryn de 
Beijer, Norah en Tymen Visser en Flint van den Berg, allen 
uit Edam. Woensdagmiddag 12 februari was de 1e EHC-les, 
o.l.v. kapelaan Mario, met de communicanten Raaf Visser 
(Edam), Daniel Grochowski (Monnickendam) en Thomas Tol 
(Volendam). Zondag 25 mei is het EHC-feest. Graag uw ge-
bed voor deze kinderen en jongeren. 
 
Dankwoord en uitnodiging misdienaars 
Bij deze willen wij de misdienaars Sam Collet, Daniël Khamis, 
Jack Hannawi, Thomas en Berry Tol, Tymen en Norah Visser, 
Kaye en Aeryn de Beijer, Madelief D'Arcy, Sam en Tim Veer-
man, Ruben, Lukas, Nathan en Tobias van der Made duizend 
keer bedanken voor hun inzet en enthousiasme als misdie-
naars! Ook zijn wij heel dankbaar voor de goede begeleiding 
van de acolieten Tiny Everaars en Geneviève Wieferink. Ie-
dereen is altijd van harte welkom om ook misdienaar te wor-
den en ons fantastische team te versterken! Opgave: jja-
made@kpnplanet.nl. 
 
Familiedag in Heiloo 
Op zondag 9 maart is de Heilige Mis voor gezinnen om 16.00 
uur in de Bedevaartkapel. Ervóór kan men om 12.45 uur 
naar de gezamenlijke lunch in het Julianaklooster. Hierna is 
een familiespel/catechese en koffie/thee. Om 16.00 uur be-
gint de Heilige Mis, waarna een  processie door het park 
naar de vijver van Maria wordt gelopen. De familiedag is tot 
ongeveer 17.15 uur. Vrijwillige bijdrage is 5 euro p.p. met 
een maximum van 20 euro per gezin. Aanmelden: familieda-
gen@olvternood. 
 
 
Verjaardagen van onze senioren in maart 
 

02-03 Mw. W.C.M. Kemper – Ceelen, Koggenstraat 11 
04-03 Mw. C.G.M.J. Bakker-Tol, Jonkerlaantje 6 
04-03 Mw C.F. van der Post-Kunst, Twiskepolderstr. 17 
05-03 Mw. C.T.M. van der Kamp-van Eijk, Axwijk 7  
05-03 Mw G.M. Sens – van Vlaanderen, Jonkerstraat 16 
06-03 Dhr. T.G. Blok, Cornelis Doetsstraat 6 
06-03 Mw. C.M.P.M. Elshout-Zoontjens, S. Grootstraat 25 
07-03 Dhr. M.J. Weber, Nieuwehaven 45 
08-03 Mw. M.M.A. Stijvers – Velzeboer, Westervesting 28 
11-03 Mw E.J.J. Greuter- Loos, J. Huibrechtszstraat 9 
11-03 Dhr. P.C.J. Everaars, Westervesting 24 
15-03 Dhr. J.J. Molenaar, J Matijsen Osterlinghstr 42 
18-03 Dhr. L.J.  Jansen, Dirrick Gerritszstraat 21 
18-03 Mw. A.M. Schuitemaker, Hendric Dirckszstraat 8 
19-03 Mw. M.  v.Vlaanderen – v. Heusden, Wijngaardsgr. 20 
20-03 Mw. M.I.A. Giphart-Haas, Voorhaven 158-I 
21-03 Mw. P.G.M. Burgers-Luschen, Volendammerpad 5 
26-03 Mw. M.J.C. Kemper - Karsten , Groenland 4 
27-03 Mw. M.C.G. Meekel – Bleeker, Broekgouwstraat 9 
29-03 Mw. A.E.T. Boots-Kras, Zeedijk 1-a 
29-03 Dhr. J.J. Schilder, Achterhaven 79 
29-03 Dhr. J.C. Veerman, Sijmen Grootstr. 4 
31-03 Mw. F. Groot – Kouwenoord, Achterhaven 21 
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Zuidpolderzeedijk 3
1135 RC Edam
0299-321949
elly.tump@wxs.nl
www.ellytump.nl
NWP-reg.nr 1474

“Calendula officinalis”

Praktijk voor:

Klassieke Homeopathie

Fytotherapie

Irisdiagnostiek
Bach-bloesemtherapie

Voedingsleer

Dr.Schüsslers
celzouttherapie

Natuurgeneeskunde

Consult volgens afspraak

Adverteren
in het 

Venster?

Bel 362984

Alida Gorter

`T SNOEPWINKELTJE

Chocolaterie

Spui 4

1135 BA Edam

Tel. 0299-371389

- Martinez Bonbons

- Vele soorten handgemaakte 

   chocolade

- Suikervrije bonbons en drop

- Marsepein

- Nougat

- Traktaties voor op school

tel: 371280 of 372036

We zijn alweer druk bezig 
voor de jaarlijkse kerstmarkt. 
Naast de beroemde sokken 
zijn er weer  bijzondere 
truitjes/vestjes/jurkjes, 
poppenkleertjes, dassen, 
mutsen en handschoenen, enz. 

De handwerkclub van de kerkgemeente 

-   Buitenschoolse opvang   -      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bij Buitenschoolse Opvang Majest 

vermaken wij, kinderen ons opperbest 
 

Majest is altijd open van 07:30 tot 18:30 uur 
ook tijdens de vakanties *  

Wij bieden: 
een gezellige omgeving 

een warme maaltijd 
vast gekwalificeerd personeel 

voorschoolse opvang (07:30-08:45) 
opvang mogelijk ook alleen tijdens 

vakanties/studiedagen 
laagste uurtarief EUR 6,18 p/uur 
leuke uitstapjes tijdens vakanties 

huiswerkbegeleiding 
 
 

Bel voor info 0299-31 64 78//06-41916359 of mail naar 
info@bsomajest.nl  Nog beter: kom even kijken. 

 
Adres: Achterhaven 87a in Edam 

Oosterom 1 in Volendam (de Blokwhere school) 
 

*uitgezonderd de week van kerst en oud en nieuw 
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Jeugdpagina 
 
Deze pagina is voor de kinderen en jongeren die zich verbonden voelen met de kerken bin-
nen Edam-Volendam. Hier worden kalenders geplaatst met activiteiten georganiseerd 
door de kerken in Edam voor iedereen tussen de 0 en 18 in de betreffende maand.  
Verder plaatsen we hier puzzels, weetjes en kleurplaten, zodat er ook een pagina is  
speciaal voor de jeugd. 
 
Kalender  
Zondag 9 maart  10.00 u Kinderkerk in de Swaen 

12.45 u (of 16 u H. Mis) familiedag Maria-bedevaartsoord OLV ter Nood, Kapellaan, Heiloo 
Zondag 16 maart  10.00 u Kinderkerk in de Swaen 
Zondag 23 maart  10.00 u Kinderkerk in de Swaen 
Zondag 30 maart  10.00 u Kinderkerk in de Swaen 
Zaterdag 5 april   14-16 u Palmpaasstokken in de Ontmoeting. 
Vrijdag 4 april  18.30 – 21.00 uur Club Young Paas Challenge in de Swaen 
Zondag 6 april  10.00 u Kinderkerk in de Swaen 
 
Familiedag OLV ter Nood - 9 maart - Samen de Vastentijd beleven 
Het heiligdom OLV ter Nood organiseert één keer per maand een familiedag voor gezinnen. Wat betekent vandaag katholiek-
zijn voor een gezin? Soms ervaren we de behoefte om even een tussenstop te maken en weer wat bij te komen. Daarvoor 
zijn juist de familiedagen. Gezelligheid en bezinning met andere gezinnen en families. Meer informatie: 
https://olvternood.nl/events/familiedag-olv-ter-nood-09-maart-2025-samen-de-vastentijd-beleven/ 
 
Club Young Paas Challenge – 4 april – ‘Als Nieuw’ 
Op 4 april organiseert de kerkgemeente de Club Young Paas Challenge voor iedereen die 
op het voortgezet onderwijs zit. Met de Paas Challenge leef je op een speelse manier in 
de veertigdagentijd toe naar Pasen in de vorm van spellen en opdrachten, die worden 
ondersteund door audiofragmenten. Ieder jaar vanuit een ander perspectief en rond 
een ander thema. Je speelt de Paas Challenge als groep in je eigen gemeente, net als 
duizenden andere tieners in heel Nederland.  
Het thema is dit jaar ‘Als nieuw!' en sluit aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk. 
Het jaarthema gaat over leven in het licht van Gods Koninkrijk. Er is aandacht voor het 
nemen van verantwoordelijkheid voor de mensen om je heen en de schepping. Reflec-
teer op een speelse en actieve manier op hoe jij omgaat met verantwoordelijkheid. En 
ontdek hoe je kunt leven in het licht van Gods Koninkrijk met de Paas Challenge! 
Neem voor meer informatie contact op met ds. Charlotte Kremer 06 27746328 - 
predikant@kerkgemeente.nl. 
 
Veertigdagentijd – Thema: een nieuwe dag 
De veertigdagentijd ook wel vastentijd of lijdenstijd is de periode van vasten en bezinnen in voorbereiding op Pasen. De veer-
tigdagentijd begint op Aswoensdag, dit jaar op 5 maart. Bij de Kinderkerk gaan we in de Veertigdagentijd aan de slag met het 
thema van Kind op Zondag: een nieuwe dag. Het lijkt zo gewoon: na elke nacht komt een nieuwe dag. Tegelijk is het bijzon-
der en betekenisvol: elke nieuwe dag laat zien dat er altijd een nieuw begin zal zijn. Mensen krijgen nieuwe kansen en God 
helpt hen daarbij. Een rode draad in de verhalen van deze veertigdagentijd is dat ze toekomstgericht zijn: ze laten zien hoe 
God dóórgaat met mensen. 

 
 Veertigdagen 

Rebus: 
Weet jij wat  
hier staat? 

Foto Henri Kalk – Rebus kerkdienst 15 april 2018 

Foto Paas Challenge 2024 
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Doopsgezinde Gemeente, Jan Nieuwenhuizenplein 4-6, 1135 WV Edam 
 
Datum  Tijd  Voorganger 
2 maart  10.00 uur Truus de Boer 
16 maart 10.00 uur Wim Grimme 
 
Protestantse Gemeente Edam en Volendam (De Swaen, Voorhaven 135; Grote Kerk, Grote Kerkstr. 57; 
Stolphoevekerk, Burg. Kolfschotenplein 1) 
 
Datum  Tijd  Voorganger    Gebouw 
2 maart  10.00 uur ds. M. Pettinga (Monnickendam)  De Swaen 
9 maart  10.00 uur ds. C. Kremer, m.m.v. Nicolaascantorij De Swaen 
16 maart 10.00 uur ds. C. Kremer    De Swaen 
23 maart 10.00 uur ds. M. Pettinga (Monnickendam)  De Swaen 
30 maart 10.00 uur ds. C. Kremer    De Swaen 
 

Datum  Tijd  Voorganger 
9 maart  11.00 uur Jan Tol     Stolphoevekerk 
23 maart 11.00 uur Koffiebijeenkomst   Stolphoevekerk 
 
Rooms-Katholieke Nicolaaskerk, Voorhaven 126, 1135 BV Edam 
 
Datum  Tijd  Voorganger Bijzonderheid  
2 maart  10.00 uur K. Miklosko, H. Bak Parochieviering in Edam m.m.v. Sint Caecilia 
5 maart  19.00 uur M. Agius   Aswoensdag 
9 maart  10.00 uur G. Rizzo   Eucharistieviering m.m.v. Nicolaaskoor 
14 maart 19.00 uur M. Agius   Kruisweg 
16 maart 10.00 uur M. Agius   Eucharistieviering m.m.v. Sint Caecilia 
21 maart 19.00 uur M. Agius   Kruisweg 
23 maart 10.00 uur H. Bak   Woord- en Communieviering 
25 maart 09.00 uur M. Agius   Eucharistieviering t.g.v. Maria Boodschap 
28 maart 19.00 uur M. Agius   Kruisweg 
30 maart 10.00 uur M. Agius   Eucharistieviering m.m.v. Sint Caecilia 
 

Elke dinsdagochtend om 9 uur en elke donderdag- en vrijdagavond om 19:00 uur een korte doordeweekse H. Mis 
 
Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen 
 
Datum  Tijd  Voorganger  Locatie 
2 maart  10.00 uur H. Smit   Berkhout 
9 maart  14.00-16.00 uur ds. H. Reedijk  Kampen 
 Nog enkele zitplaatsen vrij in de bus, opgave bij de predikant 
16 maart 10.00 uur ds. Broekhuizen  Ursem 
23 maart 10.00 uur ds. H. Reedijk  Avenhorn 
30 maart 10.00 uur ds. B. Tobbelaar  Beets 
       Alle diensten gezamenlijk met PG Koggenland 
 
 

 

 

Oecumenische Vespers 
12 maart Vermaning, Edam 
19 maart Vermaning, Edam 
26 maart Stolphoevekerk Volendam 
2 april Nicolaaskerk Edam 
9 april Mariakerk Volendam 
16 april De Swaen, Edam 
Zie pagina 11 voor meer informatie 
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